
Opgeven, is geen optie… 

Miranda werd geboren in Oploo op 2 november 1967. Maar groeide op in Maasbree samen met 

twee broers. In Maastricht volgde zij een opleiding voor secretaresse. Dat beroep heeft haar in 

contact gebracht met Frits Berben. Omdat het toeval wilde, dat zij via een uitzendbureau voor hem 

kwam werken. Het werd haar levenswerk. In 1992 trouwden ze met elkaar. En sinds die tijd, werd 

zijn een Meijels dörske. Helemaal ingeburgerd. Met een eigen plek, in de Méélse gemeenschap. Al 

heeft het wel een tijdje geduurd, eer een doorgewinterd Venloos vastelaovesmaedje, een echte 

Meijelse Kieveloeëterinneke werd. Met de familie Berben achter je, en Frits om je heen, kon het niet 

anders als goedkomen. En hechte vriendschappen en fijne familiebanden volgden. Ondanks het vele 

werk voor verenigingen en politieke interesses van Frits, heeft Miranda toch ook aan haar leven een 

eigen invulling weten te geven. Toen ze samen in het jaar 2004 een eigen bedrijf starten, kwam veel 

op haar neer. Ze kregen samen 2 kinderen Fleur en Dirk. Zij waren alles voor haar. Miranda werd lid 

van de ouderraad van de basisschool, en zat ook in de communiewerkgroep. Sportief als ze was, 

speelde ze tennis in competitieverband en binnen de Kieveloeët heeft ze vele jaren deel genomen 

aan het culturele gebeuren. 

Dan, staat plotseling het leven stil. Miranda werd ziek. Ongeneeslijk ziek, naar later bleek. De wijzer 

van de weegschaal van het leven, slaat voor haar de verkeerde kant op. Ups en downs volgen elkaar 

op. Vijf jaren zullen haar nog gegund worden. Jaren waarin zij, wanneer het weer even beter ging, 

samen met haar gezin geniet van de mooie dingen in het leven. Ze passen hun huis aan en 

ondernemen met het gezin activiteiten, die als een mooie herinnering blijven. Een vakantie, in 

Amerika. Frits 50e verjaardag, die groots gevierd wordt. De tijd op Ibiza. In februari 2013 met de 

Wensambulance nog naar de musical ‘Soldaat van Oranje’. En toen, de Keiknappe-Kweek-middag, 

waar Dirk aan mee deed. 

Jaren heeft ze enorme steun en betrokkenheid gevoeld bij de groep ‘Fit en Vitaal’ in Hornerheide, 

waar ze wekelijks kwam. Vanaf september 2012 bracht Miranda veel tijd door in het ziekenhuis. Ze 

klaagde nooit, bleef positief, geïnteresseerd in de wereld om haar heen. En betrokken, bij gezin en 

familie. Zelfs op het laatst, gaf ze mensen nog een warme boodschap mee. Veel steun ontving ze van 

haar ouders. Die toen, tot het laatste moment, bij haar zijn gebleven. 

Op 15 april 2013, een maandagmorgen, heeft ze haar leven en een hoop dromen uit handen moeten 

geven. Had zo graag – als iedere moeder – willen meemaken dat haar kinderen volwassen werden. Al 

haar dromen, leven echter verder in de harten van degenen, die zij zo lief had. Mogen ze ervaren, en 

vooral op cruciale momenten, dat zij nog in hen verder leeft. Dat iemand waarvan je houdt, blijft 

voortleven, en meeleven, een verder leven lang. 

 

Op 1 juni, gaat TEAM Berben deelnemen aan de Alp d’HuZes.  

Op zondag 7 mei, is daarvoor in Meijel ook vanaf de ochtend een Wandeltocht met als doel, geld in 

te zamelen voor de strijd tegen de kanker. 

Opgeven, is geen optie… 


