St. Patrick’s Day is de nationale feestdag van lerland die ieder jaar op 17
maart wordt gevierd.

St. Patrick is een van de beroemdste beschermheiligen van lerland, die volgens
de legende hij het christendom naar het eiland bracht. De jaarlijkse herdenking
is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een groot feest en een uiting van de
lerse identiteit.

De sfeer en activiteiten die op 17 maart in de pubs te vinden zijn, kun je
vergelijken met onze Koningsdag. Het is feest, het is gezellig, er wordt
gedronken, gedanst en gezongen en alles kleurt, niet oranje, maar GROEN. Je
hoort voornamelijk lerse muziek en er treden ook live lerse bands op.

Ook in Nederland wordt St. Patrick’s Day op vele plaatsen gevierd, maar
nergens zo groots als in Den Haag. Net zoals vele carnavalsfans op de 11e van
de 11e ook al klaar zijn voor een feestje, kunnen de echte St. Patrick’s Day fans
op 12 maart ook al hun groene hart ophalen bij de viering in Den Haag.

Tot slot zijn de ware St Patricks Day gangers veelal verkleed in een groen
kabouter-kostuum, zoals bijvoorbeeld te zien op “de foto van de Week”.

Voor meer afbeeldingen, klik op onderstaande link:

https://www.google.com/search?sca esv=558130159&rlz=1C1GCEA enNL973NL973&qg=kabouter+St
+Patrick&tbm=isch&source=Inms&sa=X&ved=2ahUKEwinjK3Kt-
aAAxUU 7sIHSVXBkoQOpQJegQIDBAB&biw=1600&bih=783&dpr=1
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