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Het vernielde glas van de Beerenboschkapel. — © Max Ruiters 

Kerkrade/Hoensbroek -  
Vandalen kunnen hun handen niet afhouden van de Beerenboschkapel 
in Kerkrade. Opnieuw zijn vernielingen aangericht. ‘Schandalig. Om 
moedeloos van te worden’, zo reageren mensen op sociale media. 
 

Het glas van de kapel is stukgeslagen, zo heeft Max Ruiters van het Catharinagilde 
geconstateerd. ‘Bah. Wat is er nu leuk aan het vernielen van de Mariakapel bij 
Rolduc? Wat bezielt iemand?’, schrijft hij op zijn Facebookpagina. Na een halve dag 
zijn er al zestig reacties op het bericht. 

Vuurpijlen 

Een jaar geleden was het nagebouwde kapelletje, waarvan het originele exemplaar 
grote betekenis had voor de mijnwerkers, al doelwit van dieven. Destijds gingen ze er 
met het Mariabeeld vandoor; de stichting Koempels van De Domaniale schonk een 



nieuw beeld. En vier jaar geleden richtten vandalen met vuurpijlen ook flinke schade 
aan in hetzelfde kapelletje. 

‘Gelukkig nu alleen glasbreuk en is het Mariabeeld niet gestolen zoals de vorige keer. 
We zorgen weer dat het hersteld wordt’, laat Ruiters zijn volgers op Facebook weten. 

Meer plekken 

De laatste tijd hebben dieven en vandalen het op meer plekken in de regio voorzien 
op kapellen en wegkruisen. Zo ontdekte onlangs een buurtbewoner in het 
Hoensbroekse Maria Gewanden dat het kruis op de hoek 
Terschurenweg/Schuureikenweg is verdwenen. Een aantal jaren geleden gebeurde 
op diezelfde plek al eens hetzelfde. 

En anderhalve week geleden was het raak in Wijnandsrade. Daar werd aan de 
Hellebroekerweg een Jezusbeeld gestolen kort nadat het dakje was gerepareerd en 
het beeld was teruggeplaatst. In alle gevallen ontbreekt van de daders elk spoor. 

 



Honderden boze reacties na diefstal Mariabeeld in Kerkrade: ‘Van onze 

kapel blijf je af’ 

 

Max Ruiters (links) zette de diefstal op Facebook. Hij krijgt veel hartverwarmende reacties.  — © Bas 

Quaedvlieg 
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Dieven stelen Jezusbeeld in Wijnandsrade: ‘Echt triest. Wat moeten ze nou 

in godsnaam hiermee?’ 

 

Het gestolen Jezusbeeld wordt binnenkort vervangen door een ander corpus. — © De Limburger 

Om dit artikel te lezen in dagblad De Limburger door Jos Adrians van 20 juli dit jaar 

KLIK OP BIJGAANDE LINK:    https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230720_92605772    

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220822_96407216
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20230720_92605772

