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Wie komt er nog in de kerk tegenwoordig? Bijna niemand. Het aantal Limburgse 
kerkgangers daalt al jaren. Gingen er in 2010 gemiddeld nog 59.300 Limburgers in 
een weekend naar een kerk, vorig jaar waren er dat nog maar 19.500. En de situatie 
wordt steeds nijpender: er zijn zelfs weekenden waarin de tientallen kerken in het 
bisdom in Limburg nog maar 25 gelovigen aantrekken die er een mis komen volgen. 

De kerk loopt leeg. En dat is niet nieuw. Nederland ontkerkelijkt al een halve eeuw. De 
trouwe kerkganger vergrijst en jonge gelovigen die in de kerkbank gaan zitten, zijn er 
nauwelijks. Het is logisch dat de vraag wordt gesteld: wat moet je doen met het 
kerkgebouw? 

Onhoudbaar 

Dat vraagt het bisdom in Limburg zich uiteraard ook af. 

Begin jaren negentig telde Limburg 365 katholieke kerkgebouwen, en dat zijn er nu 
nog maar 290. Dat het bisdom de parochies heeft opgeroepen om serieus te gaan 
kijken naar de toekomst van hun kerkgebouwen, is niet meer dan logisch en had 
wellicht ook al jaren geleden moeten gebeuren. Want dat er te veel (grote) kerken zijn 
en te weinig gelovigen, waardoor het financieel niet meer houdbaar is om alle 
kerkgebouwen open te houden, zien we al jaren aankomen. 

Veel kerken zijn overigens al geen ‘huis van God’ meer. Gebouwen zijn omgebouwd 
tot concertzaal, boekenwinkel of tot woning. En er zijn dus gebouwen gesloopt. 

Symbolisch 

Ook het aantal mensen dat aangeeft nooit te bidden is de afgelopen decennia 
gestegen. Sinds 2018 vormen niet-gelovigen een meerderheid, waarmee Nederland 
Europees koploper op het gebied van secularisatie is. Bijna twee derde van de 
Nederlanders noemt zich niet religieus. 

Religie is niet meer het sociale bindmiddel. Maar een kerkgebouw kan dat wel zijn. 
Kerken zijn gebouwen waar ook veel niet-gelovigen aan zijn gehecht. Het gebouw 
staat in het hart van het dorp of wijk en behoort tot ons culturele erfgoed. Hoe mooi 
is het als die gebouwen ook een plek in de gemeenschap kunnen behouden. God 
doet misschien niet meer overal ter zake. Het gebouw en zijn symbolische waarde 
wel. 

 

 


