
Deken Wilson Varela denkt dat rijke Nederlanders 

hetzelfde zoeken als arme Colombianen: geluk 
BRON: dagblad De Limburger 3 oktober 2023 door Erwin Schmidt 

 

Wilson Varela droeg zondag zijn eerste mis op in de Sint Martinuskerk als waarnemend deken 

van Weert — © Jeroen Kuit 

Weert -  
De in Colombia geboren Wilson Varela is sinds zondag waarnemend 
deken van Weert. Overal waar hij komt, is hij snel populair onder 
parochianen. „Je moet niet opgesloten in de kerk op de mensen blijven 
wachten.” 
 
De 44-jarige Wilson Varela wordt gezien als een ‘mensenmens’. Hij is nu bijna vijftien 
jaar priester in Limburg en is het roerend eens met de opvatting van Paus Franciscus. 
„Die heeft gezegd: een herder moet ruiken naar zijn schapen”, zegt Varela. Dus liefst 
maakt hij met iedereen die hij tegenkomt een praatje. 

Zo ook afgelopen zondag, toen hij zijn eerste mis opdroeg in de Sint Martinuskerk in 
Weert. „Ik ben heel warm ontvangen hier. Bij binnenkomst in de kerk zei een mevrouw 
tegen mij: we staan achter u en gaan u helpen”, zegt Varela. Hij is hier voorlopig als 
waarnemend deken aangesteld, omdat het bisdom Roermond Hans Franken na 
zeventien jaar van die functie heeft ontheven. 



 

Waarnemend deken Wilson Varela in de Sint Martinuskerk in Weert. — © Jeroen Kuit 

Stilletjes 

De ontvangst was zelfs zo warm dat de brandweer op bezoek kwam. „Ik was met de 
preek bezig, toen brandweerlieden de kerk in kwamen. Ik dacht: heb ik nu al te lang 
gepreekt?”, grapt Varela. 

„De brandweer was heel stilletjes gekomen. De mensen in de kerk kregen dat 
helemaal niet mee, totdat ik vroeg of het voor ons veilig was de mis voort te zetten. 
Het bleek dat het brandalarm in de sacristie was geactiveerd. Vermoedelijk omdat we 
daar iets te lang zijn blijven staan met de wierook.” 

Combineren 

Varela, die sinds drie jaar deken van Horst-Helden is, kreeg twee weken geleden het 
verzoek om daarnaast het dekenaat in Weert waar te nemen. „Ik zei direct ja, zoals ik 
dat altijd doe, want ik heb mijn leven in dienst gesteld van de kerk. Maar pas later 
dacht ik na over de consequenties. Hoe ga ik dat combineren met het dekenaat 
Horst-Helden?” Hij heeft direct verschillende pastoors van de parochies in Weert en 
Nederweert gevraagd vanaf volgende week bij te springen in de Sint Martinuskerk. 



 

Wilson Varela denkt dat zowel mensen in het arme Colombia als in het rijke Nederland hetzelfde 

zoeken: zingeving en geluk — © Jeroen Kuit 

Varela groeide in de jaren tachtig op in de door drugsbaronnen onveilig gemaakte 
Colombiaanse hoofdstad Medellín. „Dat heeft denk ik een rol gespeeld bij mijn keuze 
om priester te worden. Ik stelde me de vraag wat de zin van het leven is. Ik zie het als 
een belangrijke taak mensen te helpen het geluk te vinden, via de sacramenten en de 
catechese.” Volgens Varela stellen de mensen in het arme Colombia zich dezelfde 
vraag als rijke Nederlanders: „Hoe vind ik het geluk?” 

Stroming 

Toen hij vijftien was, sloot Varela zich in Colombia aan bij de gemeenschap van het 
neocatechumenaat, ook wel De Weg genoemd. Die stroming in de wereldkerk richt 
zich op volwassenen om hen te laten ‘herontdekken’ dat ze christen zijn. 

„Op een jaarlijkse samenkomst in Italië werd door loting bepaald wie waar naartoe 
zou gaan”, vertelt Varela. „Zo kwam ik in 1999 in Nederland terecht, terwijl ik niet 
eens wist waar dat land lag.” 

In Weert hoopt hij als waarnemer maar kort actief te zijn. „Het is beter dat hier snel 
een pastoor-deken komt die veel meer aandacht aan Weert kan besteden”, vindt 
Varela. 

 


