Beste vrijwilligers van het kerkhof.

Het jaar nadert zijn einde over enkele weken,

Naar de kerststal opbouwen wordt weer uitgekeken.
Terugkijkend op het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd,
Over al dat vele werk werd niet gezeurd.

Overal stonden jullie voor klaar,

Het was alsof jullie dachten, zeg het maar.

Van de zomer viel het weer vaak tegen,

Er viel niet te schoffelen tegen al die regen.

Het onkruid groeide gelijk weer door, dat viel ons altijd tegen.
Hierdoor was er op het kerkhof veel werk,

Door dit samen te doen staan we sterk.

Jo en Mart moesten wat inleveren aan kracht,

Toch wordt aan hun evengoed gedacht.

Blijven komen doet jullie, maar ook ons goed,

Zo blijven we toch die mooie hechte groep.

Wim Basten werd geopereerd aan de heup in Weert,

Alles verliep naar wens, na enkele weken ging het toch verkeerd.
Hierdoor duurde het herstel veel langer, dus Wim opletten,
Het been met de goede heup het eerste zetten.

Wim is weer precent op de woensdagmorgen,

Hopelijk voor lange tijd zonder zorgen.



Geer van Enckevort is aan het hart geholpen in Eindhoven,

Hij is aan de betere hand als we hem moeten geloven.

Wij wensen Geer veel beterschap en een snel herstel,

Dat wij hem snel weer zien gezond en wel.

An, jij ook weer bedankt voor het verzorgen van koffie in het HOK,
Al heb je het met sommige wel eens aan de stok.

Ook jij maakte wat mee dit jaar, dat was niet zo fijn,

Extra werk thuis met Jo, daardoor kon je er af en toe niet zijn.
Gelukkig door wilskracht van Jo is weer alles goed gekomen,

En mag jij van je werk bij de kerk weer dromen.

Harrie van Kol deed dit jaar ook rare dingen,

Hij ging naar Goes om daar parachute te springen,

Of hij het droog heeft gehouden weten we niet,

Zijn verhalen hierover zijn prachtig,

Hij vond het geheel dan ook voor hem heel machtig.

Kapelaan Roger is iedere woensdagmorgen ook present,

Wij met z’n allen zijn met kapelaan heel content.

Alle vrijwilligers enorm bedankt voor jullie vele werk voor de kerk.
We hopen dit ook volgend jaar weer als groep te mogen beleven,

Als dank wil de parochie jullie een pakje met lekkers geven.

SINT en Piet.






