
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief vanuit het kerkbestuur van de parochiefederatie - 2024 nr. 1 

Beste parochianen van de zeven Vincentiusparochies 

Nog aan het begin van dit nieuwe jaar 2024 wensen wij u alle goeds,  

veel heil en zegen, gezondheid, geluk en vrede.  

Zeker in deze onrustige tijd waarin we ons vaak zo onmachtig voelen, bij zoveel 

ellende in onze wereld. 

Opnieuw weer veel dank voor uw inzet voor kerk en parochie. 

 

Vanuit het kerkbestuur enkele korte berichten. 

1. De tarieven voor misintenties en ook de vaste kosten bij uitvaarten etc. zijn 

voor dit jaar 2024 niet veranderd. 

 

2. Misschien hebt u het al gezien, maar de wekelijkse kerkberichten van onze 

parochies staan ook vermeld op de Kabelkrant van Omroep P en M.  

Zij komen dus iedere week regelmatig langs. 

Verder kunt u ze inzien op de website en in de kerkportalen. 

 

3. Het is weer tijd voor de Aktie Kerkbalans. 

Die kan alleen maar slagen dankzij de inzet van zovele vrijwilligers:  

vouwen, instoppen, stapels maken en rondbrengen.  

Het is altijd weer een groot karwei.  

De H. Nicolaasparochie in Meijel houdt de aktie in december, maar de 

andere parochies krijgen de materialen binnenkort aangeleverd door 

het kerkbestuur en parochiecentrum.  

Wij vertrouwen erop dat het weer net zo goed gaat als vorig jaar.  

Het kerkbestuur is u bijzonder dankbaar voor uw inzet. 
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