Prikkelarm tot bezinning komen kan in deze
Limburgse kloosters
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2024 werd door paus Franciscus uitgeroepen tot Jaar van Gebed. Dit ter
voorbereiding op het heilig jaar 2025. Limburgse kloosters houden in dat
kader stiltedagen waar men prikkelarm tot bezinning kan komen.

Het heilig jaar, vaak jubeljaar genoemd, keert elke vijfentwintig jaar terug op de
kalender en draait om verzoening tussen mensen onderling en tussen ‘de mens’ en
God. Stilte kan daar volgens het bisdom Roermond bij helpen. ,Die hebben we nodig
om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Hij is overal en draagt ons leven,
maar zoals we tegenwoordig graag van ‘quality time’ onder elkaar spreken, zo mogen
we ook denken aan een stille dag. Een dag voor God. Tijdens stille dagen trekken
deelnemers zich voor één dag terug in een kloosterlijke omgeving om met de
geloofsgemeenschap die dag te beleven.”

Wie het ziet zitten om op deze manier tot bezinning te komen, kan zaterdag 24
februari terecht in Priorij Thabor in Sint-Odiliénberg. Daarna volgen stiltedagen in
Sittard (2 maart, bezinningshuis Regina Carmeli), Mamelis (20 april, abdij Sint-
Benedictusberg), Pey-Echt (11 mei, abdij Lilbosch), Valkenburg (8 juni, klooster
Regina Pacis), Tegelen (13 juli, Oude Munt), Maastricht (10 augustus, De Kommel),
Thorn (14 september, Foyer de Charité Marthe Robin) en Merkelbeek (9 november,
Het Korenveld).

Deelname kost 25 euro. Meer info: bisdom-roermond.nl.
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