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Ach mensen, wat zat de wereld toch eenvoudig in elkaar in de tijd dat ki 
nog gewoon stond voor Katholieke Illustratie en kunstmatige 
inseminatie. Nu hoor je alleen nog maar over kunstmatige intelligentie, al 
moet je tegenwoordig artificial intelligence zeggen. Engels is het plat van 
de wereld geworden. 
 
Wat er precies onder verstaan moet worden, weet niemand. Alleen dat 
het heel veel is. Zo’n stukje als dit – maar dan veel beter – lees je straks, 
gemaakt door een robot. Zeggen de deskundigen. Computers worden 
steeds slimmer, lijden steeds minder aan algoritmestoornissen en 
voeren al onze plannen, zelfs de meest verderfelijke, keurig uit. 
 
Ondergang 

Ja, groot onheil dreigt. Elk half uur wordt de ondergang van de wereld 
voorspeld. Alhoewel: de mensheid heeft echt geen ki nodig om zichzelf 
naar de knoppen te helpen. De afgelopen eeuwen is in gruwelijke 
oorlogen voldoende geoefend om alles en iedereen te verpulveren. Ook 
zonder ki is de mensheid er klaar voor. Steeds meer landen krijgen 
wapens die alles en iedereen een enkeltje naar de eeuwige jachtvelden 
kunnen geven. 
 
Vooral in het Midden-Oosten dreigt verzengend vuur. Israël heeft al een 
atoomwapen, Iran bijna. Allez Allah! Voor fanatieke tulbanden is een 
zelfstandig Israël, midden in ‘hun’ gebieden, een ondraaglijke gedachte. 
Israël gaat daar nu gruwelijk tekeer. Het gezonde verstand heeft het al 
lang af moeten leggen tegen de heethoofden. 
 
Zo, genoeg gemopperd deze morgen. Ik neem nog wat koffie. Dat 
zouden ze, als niets meer baat, ook in het Midden-Oosten moeten doen. 
Samen koffie drinken.    
 

 


