
SINT SERVAASKAPEL 
Nunhem gelooft nog steeds in water uit de beroemde bron op de heuvel: 

‘Servaas is onze kruiwagen, iemand tegen wie je kunt zeggen: regel dat!’ 
 

Bron: dagblad De Limburgerdd. 20-05-2025  door Jacqui Stroucken (Verslaggever Leudal)  

 

Peter Adams (links in beeld) weet alles over het ‘heilzame’ water bij de Sint Servaaskapel in Nunhem. © Jan Paul 

Kuit 

Nunhem 
Mogelijk wordt dit jaar gestart met de renovatie van de Sint Servaaskapel in 
Nunhem. Het dorp heeft daarvoor 135.000 euro ingezameld. Waar het ooit allemaal 
mee begon in dit bedevaartsoord is ‘geneeskrachtig’ water. 
 
De heilige Servatius, Sint Servaas, naar verluidt bloedverwant van Jezus en gestorven 
in 384, zou op de heuvel in Nunhem met zijn staf een kruis in de grond hebben 
gekrast. Precies daar waar de bron was. 15 meter boven de beek die ook nu nog 
onderaan de heuvel stroomt. Het leidde tot een beroemde doopplek en een 
doopkapel. 
 

Aardlagen 
Diep hoefden ze wonderbaarlijk genoeg niet te gaan voor dat water, ondanks de 
hoogte. Op de heuvel komt het water ook nu nog regelmatig naar de oppervlakte, 
opgestuwd door aardlagen. Servaas, die door het land trok om het geloof te 
verkondigen, gebruikte het kraakheldere kwelwater om mensen uit de regio te dopen. 
Peter Adams draait zijn hand niet om voor verhalen over Servaas. Hij staat op de 
heuvel bij de bron. Het water, de vermeende geneeskracht ervan, de verering van 



Servaas en de geschiedenis van de kapel die bij de bron werd gebouwd, hoe de 
heuvel veranderde in een bedevaartsoord: hij vertelt er al zijn hele leven over, lange 
tijd als onderwijzer van de basisschool. 
En hij windt er geen doekjes om. „Servaas is mijn alles. Mijn steun en toeverlaat.” Dat 
de geloofsbrenger door menigeen in Nunhem nog op handen wordt gedragen, werd 
de afgelopen twee, drie jaar duidelijk. Het dorp wist met talloze vrijwilligersacties op 
eigen kracht 135.000 euro in te zamelen voor een broodnodige renovatie van de Sint 
Servaaskapel, inmiddels de vierde of vijfde opknapbeurt in de geschiedenis. 
 

Offertes 
In de kapel branden vaak tientallen kaarsjes en kaarsen. Over een paar dagen is de 
jaarlijkse processie over het bloementapijt. Met het bronwater worden nog steeds 
kinderen gedoopt. De dorpsraad is in het kader van de inzamelactie Same väör oos 
Kepèl nu bezig met offertes van aannemers en de vergunning van de gemeente. Met 
een beetje geluk kan de renovatie na de bouwvak starten, zegt zegsman Jordy van 
Helden. Daarmee is ook het voortbestaan van de waterbron weer zeker. 
 

 

Peter Adams bij de waterbron van Sint Servaas.  © Jan Paul Kuit 

Adams zwengelt aan de arm van de pomp. Er komt een straal gelig water uit de 
‘kraan’. Als er gedoopt moet worden, laten ze het eerst even stromen, zegt Van 
Helden. „Ik ben erin geweest”, zegt Adams over de put, opgemetseld met maaskeien, 
onder een afdakje tegen de kapel. „Een meter of 5, 6 diep.” Een ijzeren deksel erop 
om te voorkomen dat er dingen in gegooid worden. 
Vroeger was dit bronwater het enige heldere en drinkbare water in de buurt, vertelt de 
oud-onderwijzer. Het water in de beek was vies. Toen verhalen over de geneeskracht 
van het water de ronde begonnen te doen, kwamen mensen uit de hele regio hier 



water halen. Tegen koorts, keelpijn en andere ziekten. Zaken waarvoor de heilige 
Servatius veel werd aangeroepen.  
 
Adams heeft een broodnuchtere verklaring voor de geneeskrachtige eigenschappen 
van het Nunhemse water. „Als je ziek bent, moet je veel drinken om het lichaam 
schoon te spoelen. Dit was zuiver kwelwater, misschien logisch dat mensen ervan 
opknapten.” Vooral rond 1917 kwamen veel mensen naar Nunhem om water te halen, 
tijdens de Spaanse griep, net als corona een wereldepidemie. 

 

Het begon in Nunhem met helder water; pas later kwam daar een kapel bij.  © Jan Paul Kuit 

Nu is het drinken van dit water niet meer aan te raden, zegt Adams. Zuiver bronwater 
hoort immers te stromen, niet stil te staan in een put. Hij herinnert zich dat zijn 
moeder ‘Servaaswater’ dronk toen ze koorts had. Aan spannende verhalen over 
wonderbaarlijke genezingen waagt hij zich liever niet. „Maar de hulp van Servatius is 
in Nunhem duidelijk aanwezig.” 
 
Kruiwagen 

Dat zit ’m in het geloof zelf, denkt Adams. „Servaas is onze hulp. Onze steun en 
toeverlaat. Een voorspreker, een goede kruiwagen zeg maar, die een goed woordje 
voor ons kan doen bij God. Iemand tegen wie je kunt zeggen: regel dat! Geneeskracht 
werkt als je diep gelooft. Daar zit ’t ’m in, puur in dat geloof.” 
 


