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Niemand zal een traan laten om de val van de ayatollahs in Iran. De horror van dit 
regime is eindeloos. Mannen die van mannen houden opgehangen aan hoogwerkers. 
Politieke tegenstanders weggestopt in de meest verschrikkelijke 
martelgevangenissen. De Iraanse oproerpolitie die in demonstraties vrouwen bewust 
in de ogen schiet. 
 
Straf 

Veel slachtoffers tijdens de grote demonstraties in 2022 waren vrouwen van onder 
de 30. Studente Kosar Eftekhari verloor het zicht in haar oog nadat ze door de 
veiligheidsdiensten van de Islamitische Republiek was beschoten. Als straf kreeg ze 
daarna ook nog een veroordeling tot vijf maanden gevangenisstraf voor ‘propaganda 
tegen de staat’. 
 
De Israëlische minister van Defensie Yisrael Katz eist nu de dood van ayatollah 
Khamenei. „Deze man mag niet blijven leven”, vindt Katz omdat de ayatollah opdracht 
heeft gegeven voor de aanval op het Israëlische ziekenhuis in Be'er Sheva. In zijn drift 
vergat de minister dat Israël inmiddels alle ziekenhuizen in Gaza met de grond gelijk 
heeft gemaakt. 
 
Ieder moment nu kan president Trump besluiten Iran te bombarderen. Premier 
Netanyahu smeekt de president om bunkerbommen, maar de vraag is wat een 



gecombineerde aanval van Israël en de Verenigde Staten op het regime in Iran 
oplevert. 
 
Trump beloofde tijdens de presidentscampagne een einde te maken aan alle 
oorlogen en stort zich op aandrang van Israël misschien in een wespennest. 
 
Het is 2 maart 2003 als ik letterlijk de wacht houdt in een televisiestudio in New York. 
Twee jaar na de terreuraanslagen van 9/11 kan nu ieder moment de Amerikaanse 
luchtaanval van start gaan op Irak. President George W. Bush is ervan overtuigd dat 
de Iraakse leider Saddam Hoessein massavernietigingswapens heeft en dus moet 
het regime ter ziele. 
 
In New York is het drie uur ’s nachts, in Nederland negen uur in de ochtend. De 
eindredacteur van dienst in Hilversum heeft er genoeg van en wil de speciale live-
uitzending afbreken: „Oorlog wordt het vandaag niet meer.” Net op dat moment gaat 
mijn telefoon. Een bevriende Amerikaanse cameraman in het Witte Huis vertelt me 
dat binnen vijftien minuten een bommenregen neerdaalt op Bagdad. 
 
Ik bedank hem voor de tip en bel razendsnel terug naar Hilversum. „Boek een 
satellietlijn vanuit New York en ga vooral door met de extra uitzending, ieder moment 
start de aanval.” Een paar minuten later lichten de eerste explosies in Bagdad op. 
 
Verbijsterend 

In minder dan een maand tijd is Operation Iraqi Freedom een succes en geven de 
Iraakse troepen zich over. De wereld staat te juichen over de totale overmacht en de 
succesvolle invasie. Beelden van Saddam worden omvergetrokken en president Bush 
verklaart vanaf het vliegdekschip USS Abraham Lincoln trots: „Mission 
Accomplished!” 
 
Wie twintig jaar later de rekening opmaakt van de Amerikaanse invasies van 
Afghanistan en Irak, krijgt dit verbijsterende overzicht. 940.000 mensen werden 
gedood in Irak, Afghanistan, Pakistan en Syrië. 432.000 doden waren burgers. 3,7 
miljoen mensen werden indirect slachtoffer van het oorlogsgeweld. Alleen al in 
Afghanistan sneuvelden 3621 soldaten van de internationale coalitie, onder wie 25 
Nederlanders. 
 
Chaos 

De Amerikaanse oorlogen tegen Afghanistan en Irak liepen uit op totale chaos en een 
drama. De belastingbetaler was twintig jaar later en twee oorlogen verder 4 tot 6 
triljoen dollar kwijt aan een militaire operatie die eindige met de dramatische beelden 
van de Amerikaanse evacuatie van Kaboel in 2021. 
 

Met de staart tussen de benen kozen de Amerikanen het hazenpad en lieten burgers 
weerloos achter in handen van de Taliban. Vrouwen verdwenen opnieuw achter 
boerka’s. Trump noemt het in 2016 „a big fat mistake” en een leugen. Hoezo missie 
geslaagd? 
 



Opnieuw dreigt een Amerikaanse oorlog met als doel regime change. Het geheugen 
van Amerikaanse presidenten is als een zeef. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de 
Verenigde Staten geen enkele oorlog meer gewonnen. De Korea-oorlog eindigde in 
een wapenstilstand. De Vietnamoorlog, net als Afghanistan, met een vernederende 
evacuatie van Amerikaanse troepen in Saigon. En de oorlog tegen Irak creëerde de 
terreurorganisatie IS en miljoenen vluchtelingen die hun heil zochten in Europa. 
 
Mythe 

Het is een mythe dat Amerikaanse militaire overmacht een garantie is voor politiek 
succes. Een bunkerbom droppen is makkelijk, Iran redden van de ayatollahs veel 
lastiger. 
 
Zelfs Republikeinen en vertrouwelingen van Trump vrezen het oude adagium: 
Amerika wint de oorlog, maar verliest de vrede. 


