
Uitnodiging thema avond diaconie binnen kerk en samenleving,  29-9-2025 

“Hoe kunnen we als kerk plekken van hoop zijn in onze samenleving?” 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                             

Beste parochiaan, 

Er wordt in de parochies binnen ons dekenaat op vele verschillende manieren vorm gegeven aan 

diaconie: het uitdragen van naastenliefde, door mensen die dit het hardste nodig hebben bij te 

staan; door er voor hen te zijn en praktische hulp te bieden. Er zijn de welbekende initiatieven zoals 

bijvoorbeeld de jaarlijkse Vastenactie, voedsel inzamelen voor de voedselbank, bezoek aan zieken. 

Wellicht draagt u als vrijwilliger binnen uw parochie al bij aan een initiatief, of misschien heeft u het 

voornemen of de behoefte hierin een steentje bij te willen dragen. Het belang is groot binnen de 

eigen parochie, maar ook daarbuiten, in de samenleving. Onze overleden Paus Franciscus gaf een 

duidelijk beeld van hoe hij de kerk zag: als een veldhospitaal voor de zieken, aan de rand van de 

samenleving.  

We willen binnen ons dekenaat  gaan inventariseren op welke manieren we al vormgeven aan het 

helpen van onze medemens, maar vooral hoe we als kerk naar de toekomst gericht onze krachten 

kunnen bundelen en van elkaar kunnen leren. Graag willen we u dan ook uitnodigen om hierover 

mee te denken en te praten, met verschillende doelen: 

- Geïnspireerd worden door spreekster Marijcke Bekkers over dit thema. Zij heeft veel ervaring 

met (het opzetten van) diaconie in de Laurentius parochie Voerendaal, als bestuurslid van 

deze parochie en vertegenwoordiger van de Vincentiusvereniging gemeente Voerendaal 

(parochie-Voerendaal/diaconie.nl). 

- Inventariseren wat er al gedaan wordt aan diaconie. 

- Inventariseren waaraan binnen verschillende parochies behoefte is :  

Hoe kunnen we hiermee aan de slag?  

- Ervaringen uitwisselen met elkaar, zodat we initiatieven in de toekomst federatiebreed 

kunnen uitvoeren: Hoe kunnen we onze krachten bundelen? 

- Waar kunnen we als kerk aansluiten bij reeds bestaande initiatieven in ieder dorp, bijv. in 

een dorpsdagvoorziening?  

Graag willen we u dan ook uitnodigen om hierover mee te denken en te praten, op  maandag 29 

september om 19.30 uur  in  het Lambertuszaaltje in Horst. U kunt zich voor deze bijeenkomst 

aanmelden bij: secretariaat@parochiefederatie-horst-sevenum tot en met donderdag 25 september.  

Hartelijke groet, 

Pastoor – deken Wilson Varela 

 


