Even voorstellen

Hoe kan iemand van “boven de rivieren” iets gaan betekenen voor de
parochianen van de St. Nicolaasparochie? Die vraag stelde ik mezelf,
maar toch trok ik de stoute schoenen aan om Kapelaan Roger te
benaderen met de vraag of hij mijn columns ‘Jeugdherinneringen’
wilde lezen. Dat wilde hij en zo bemachtigde ik een klein plekje op de
website.

Mijn naam is Ronny Blok en ik woon sinds januari 2024 in Meijel. Hoe dat zo
gekomen is? We zochten een plekje dieper het land in omdat Jos, mijn man, iedere
winter iets langer ziek werd in het westen. Omdat mijn zus in Asten woont, zochten
we rond Asten naar een woning. Die vonden we in de Burgemeester Linssenstraat.
Daar moest ik al na een half jaar definitief afscheid nemen van Jos, die na
verschillende hartinfarcten en longontstekingen niet langer in leven kon blijven. Een
groot gemis.

Geboren in Wassenaar als laatste in een groot katholiek gezin, was mijn opvoeding
waarschijnlijk niet veel anders dan van iedereen in Limburg. De kerk stond centraal.
In mijn jeugd ging ik elke ochtend naar de kerk, begeleid door de nonnen van onze
school. Mijn vader had een kwekerij, mijn moeder was druk met haar negen
kinderen.

Opgeleid als secretaresse werkte ik vier jaar lang op een groot advocatenkantoor in
Den Haag. Op mijn 215t trouwde ik met Jos, ging in Weesp wonen, waarna ik werd
gevraagd om secretaresse te worden van de Deken van de Orde van Advocaten in
Amsterdam. Toen onze twee dochters geboren waren, was ik tien jaar lang thuis om
voor ze te zorgen. Ons derde kindje mocht het levenslicht niet zien, waarna ik in een
opstandige bui solliciteerde op de eerste advertentie die me onder ogen kwam. Zo
kwam ik terecht in de krantenwereld, waar ik 25 jaar lang werkte voor huis-aan-
huisbladen. Schrijven — tot dan toe mijn hobby — werd mijn levenswerk.

We woonden in Zuid- en Noord-Holland, we maakten een 8-jarig uitstapje naar
Nijkerk door het werk van Jos, waarna we na zijn pensioen weer terugverhuisden
naar Nieuw-Vennep om wat dichter bij de kinderen te wonen.

Mijn columns gaan in eerste instantie over mijn “katholieke” jeugdherinneringen,
maar in een later stadium zal ik me ook aan een ander soort columns of verhalen
gaan wagen. Aan de lezers vraag ik om kritische noten rechtstreeks aan mij te
richten. Als “Hollander” — we staan soms bekende om onze botheid - trap ik wellicht
zo nu en dan op een paar tenen. Dat is niet de bedoeling, maar wees niet bang me
daarop te wijzen.

Ik ga een spannend avontuur aan en hoop door mijn schrijfsels “verbinding” te
brengen tussen de parochianen van Meijel. Ik kan niet wachten ....

Ronny Blok

e-mail: ronnybloknwk@agmail.com
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