
            Beste vrijwilligers van het kerkhof. 

Van ver is de Sint gekomen, 

Veel heeft hij dit jaar waargenomen. 

Er kwam begin januari slecht nieuws en niet verwacht, 

Aan het overlijden van Jan Broens hadden wij niet gedacht. 

Jan was als vrijwiligger vele jaren present, 

Iedere week trouw aanwezig en heel content. 

Wij wensen allen sterkte met zijn gemis. 

An Hanssen die vele jaren bij ons voor koffie deed zorgen, 

Ze deed dat met veel plezier iedere woensdagmorgen. 

Heeft dit met pijn in het hart en een traan. 

Aan Mariet Gommans over gedaan, 

Wij hopen dat Mariet er ook plezier aan beleeft, 

En ons nu de koffie en vlaai geeft. 

Kapelaan Roger schuift ook vaak aan, iedere week, 

Luisteren naar verhalen, misschien iets voor de preek. 

Wim Verheijen had af en toe van zijn benen veel last en pijn, 

Daarom kon hij er af en toe niet zijn, 

Jo Boumans en Mart Althuizen kunnen door ongemak minder doen, 

Hierdoor zijn zij nu als vrijwiligger met pensioen. 

Harrie van Kol viel met de fiets op de weg, 

Dat was wel schrikken zeg. 

 



 

 

Een scheurtje in de heup werd hierdoor opgelopen, 

Harrie kon hierdoor weken slecht lopen. 

Dit jaar voor de vijfde keer het oogstdankfeest opgebouwd, 

Door jullie werd weer heel veel bij elkaar gesjouwd. 

Het werk voor het oogst dankfeest was enorm, 

Dank zij jullie kreeg het de juiste vorm. 

Draden in de kerk werden op hoogte gebracht, 

Door Henk en Harrie werd aan gevaar niet gedacht. 

De vele paraplu’s gingen een voor een naar boven toe, 

Al met al was het toch een heel gedoe. 

De paden in de kerk werden omgebouwd met kiwibomen. 

Het zag er toen al uit om van te dromen. 

Voor jullie werd er extra veel gewerkt, 

De afwerking werd met vrouwen gesterkt. 

Het thema “de kroon op het werk”kreeg echt vorm, 

De bezoekers vonden het geweldig, de drukte was enorm. 

In het begin van het jaar, de kerststal afbreken, 

Door het vele extra werk werd door jullie niet gekeken. 

Daarna vele weken werken aan het opruimen van graven, 

Ondanks het zware werk kwamen jullie toch telkens opdraven. 

Met z’n allen hebben jullie iedere week klaar gestaan, 

Knippen, schoffelen en spitten het werd allemaal goed gedaan, 



Ook karweitjes in en om de kerk, 

Behoorden vaak tot jullie werk. 

Door samen te werken krijgen jullie veel gedaan, 

En hopelijk voor komend jaar weer met plezier er tegenaan. 

Het jaar nadert zijn einde over een paar weken, 

Het was een druk jaar met andere jaren vergeleken. 

Het nieuwe jaar is zo weer in zicht, 

We gaan nu eindigen met dit gedicht. 

Namens de parochie allen bedankt. 

Sint en Piet. 

 

   


