OPENINGSWOORD

Namens de werkgroep Kribkesroute Meijel, bestaande uit Pierre Verhees, Louise Verheijen, Ilse
Straatman en mezelf, Yvonne van Mierlo heten wij u van harte welkom op dit speciale lustrum
concert ter ere van “5 jaar Kribkesroute Meijel”.

Een concert dat wordt gegeven door twee prachtige verenigingen. Te weten Femmes Vocal en
die Heimat Kapelle. Een bijzondere combinatie zult u wel denken, dit zijn toch twee totaal
verschillende verenigingen? Dat klopt maar toch hebben beide iets gemeen. Muziek. Muziek is
DE verbinding van deze twee verenigingen. Muziek is universeel, muziek verbindt of je nu Gloria
Deo zingt of Bohmische Liebe speelt!

Ook KERST-STALLEN (Kribkes) verbinden; ze brengen mensen samen, vertellen een verhaal. En
laten ons even stilstaan, bij wat echt telt.

Laten we even vijf jaar terug gaan in de tijd...

297 kribkes verder

95 km aan routes uitgezet

25500 duizend flyers verder

585 wensen welke tijdens de Kribkesroute zijn gehangen in de kerk

97 pakken koekjes verder uit de koekjestrommel bij het Kribke bij huize Verhees op de Bongerd

Kribkesroute Meijel is ontstaan tijdens corona. De wereld zat op slot, Meijel zat op slot. De
mensen waren aan huis gekluisterd. Ook rond de kerstperiode, geen kerstmarkten, geen
kerstviering, geen samen zijn met de familie. Niets....

Pierre Verhees, de initiatiefnemer van Kribkesroute Meijel, heeft er vijf jaar geleden voor
gezorgd dat de mensen in Meijel, juist in die moeilijke periode, toch iets aan kerst konden doen.
Kribkesroute Meijel was geboren! Massaal gingen mensen de Kribkesroute lopen en we zagen,
dat ondanks de afstand die er gehouden moest houden, dit mensen in verbinding bracht.

Nu 5 jaar later hebben we nog steeds een Kribkesroute, een Kribkesroute die ieder jaar nog
groeit met dit jaar als hoogtepunt 88 Kribkes!

Verbinding is de rode draad in alles waarvoor de Kribkesroute Meijel staat.

Wij als werkgroep zien ons als faciliterend orgaan, we zorgen dat mensen zich kunnen opgeven,
we zetten de routes uit, we zorgen dat de mensen een hummer krijgen en we zorgen dat er een
mooie flyer gemaakt wordt. Natuurlijk komen hier nog iets meer randzaken bij kijken maar we
zijn als werkgroep in dit geheel maar een kleine schakel. Een kleine schakel die iets heel groots
te weeg brengt in ons mooie Peeldorp Meijel. 88 Kribkes met ieder zijn eigen verhaal, mooie
initiatieven die ontstaan.

Zo liep ik afgelopen vrijdag langs Kribke nr. 45, op de Zonnedauw, tegenover de Aldi, hier zag ik
dat de familie van Bree samen bezig was met het opzetten van het Kribke bij hun zoon Huub.
De bus, de aanhangwagen alles werd ingezet om de materialen van het Kribke op locatie te
krijgen. Wat is er hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! Prachtig!

Er zijn Kribkes die samen gebouwd worden, dan neem ik als voorbeeld Kribke nr 88 van vader
Rob en zoon Stijn Weekers. Hier werd afgelopen woensdag nog door Rob aangegeven, toen ik



met hem op pad was voor de Kéjsjeut: “lk moet nu naar huis want ik moet met onze Stijn nog
schaapjes maken voor het Kribke”. Hoe geweldig is dit!

Er zijn Kribkes die gebouwd worden door een leden van buurtverenigingen, dan kijk ik naar
Kribke nr. 46, Buurtvereniging 't Zénnedopke en naar Kribke nr. 55 Buurtvereniging Startbos. Wat
een mooie initiatieven zijn hier uit ontstaan. We hebben zelfs gehoord dat het Kribke van
buurtvereniging Startebos vanavond zelfs officieel wordt geopend. Hiervoor zijn 80 opgaves
binnen gekomen om hierbij aanwezig te zijn. “Een mooi samenzijn om even stil te staan wat
echt telt” dat was de boodschap die medegedeeld werd bij de uitnodiging.

De zorgboerderijen Koe en de Katsberg die dit jaar weer meedoen. De cliénten die trots mee
gebouwd hebben aan het Kribke.

Er wordt zelfs op eigen initiatief een speciale tocht uitgezet die gereden kan worden met een
bus. Zo kunnen bijvoorbeeld de bewoners van St Jozef ook genieten van de prachtige Kribkes.
We hopen zelfs dat meerdere zorginstellingen van buiten Meijel ons weten te vinden zodat ook
hun cliénten kunnen genieten van de prachtige Kribkes hier in Meijel.

Dit maakt ons als werkgroep alleen maar trots! Trots op alle 88 Kribkes, 88 Kribkes met ieder zijn
eigen verhaal.

Aanstaande vrijdag hebben wij i.v.m. ons lustrum een Kribkes by Night. Rondom de kerk zullen
diverse optredens zijn van oa. Jeugdorkest Meijel, Tienerkoor Teentunes en de COM Meijel.
Leden van MD Meijel delen kerstmutsen uit en kinderen kunnen rondom de kerk op zoek gaan
naar de ontbrekende kerststal figuren. Startpunt is de kerk. Hier zijn ook flyers te verkrijgen
waarop je kunt zien waar welke optredens zijn.

Nou, denk dat ik wel genoeg heb gepraat! Tijd dat we gaan starten!
We gaan als eerste luisteren naar Femmes Vocales, onder leiding van Veron Jongstra.

Daarna zullen we even een snelle wissel doen om vervolgens naar de mooie klanken van die
Heimat Kapelle te luisteren welke onder leiding staat Johan Theeuwen. °

Denkt u eraan om de telefoon uit of op stil te zetten?

Daarnaast wil ik even aangeven dat de kerk gedurende het concert gewoon open is, er kunnen
mensen binnen komen en mensen weer gaan. Hier in Meijel kunnen we de kerk zeker niet
sluiten. Hier in Meijel houden we de kerk open!

Kijk en luister maar vooral geniet van dit mooie concert.



DANKWOORD

Wat hebben we genoten van de prachtige liederen van Femmes Vocales en de mooie klanken
van die Heimatkapelle.

Ik wil graag nogmaals een applaus voor beide verenigingen.

Graag wil ik Veron Jongstra ( of de voorzitten van het koor ) en Johan Theeuwen even naar voren
vragen.

Kribkesroute Meijel 2025 is geopend! Laten we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en
blijven en dat vele mensen tijdens de kerstperiode de Kathedraal in de Peel weten te vinden om
de Kribkesroute te gaan lopen.

Ook willen we graag Peelgeluk Meijel bedanken voor de sponsering. Zonder hun sponsering
hadden we dit concert en de Kribkes by Night niet kunnen organiseren.

Dan nog even een mededeling, deze week is er een filmploeg actief is geweest van de NPO1.
Hier hebben ze de making off gefilmd van de kribke nr. 20 de zorgboerderij de Katsberg en van
Kribke nr. 79 Fam. Nijssen.

De uitzending hiervan is op 16 december om 20.30uur op NPO 1.

Graag nodigen wij u van harte uit, om achter in de kerk bij de koffiecorner, samen met ons een
kop koffie/ thee of Glihwein te komen drinken met kerstbrood.

Mocht u de Kribkesroute een warm hart toedragen, dan kunt u uw gift doen in één van de
offerblokken welke achter in de kerk staan.

Rest mij u nog namens de werkgroep Kribkesroute Meijel, u hele fijne feestdagen toe te wensen
en alle goeds in goede gezondheid voor 2026!



