
PLEK VAN TROOST 

Windtelefoon verbindt bezoekers van museumdorp 

De Locht in Melderslo met mensen die ze missen 
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De tekst onder de telefoon spreekt voor zich. © Museum De Locht 

Melderslo 
Praten met iemand die je mist. Het kan met de windtelefoon in Museum de Locht. 
Hoewel er geen verbinding is, vinden woorden hun weg naar degene voor wie ze 
bedoeld zijn. 
 
De windtelefoon vindt zijn oorsprong in Japan. In 2010 plaatste Itaru Sasaki in 
Otsuchi een afgedankte telefoon in zijn tuin, om te kunnen spreken met een 
overleden dierbare. Na de tsunami van 2011 vonden duizenden mensen hun weg er 
naar toe. Sindsdien duiken overal in de wereld windtelefoons op. 
 
Troost 

Het idee om ook in Melderslo zo’n plek van troost te creëren, is afkomstig van 
vrijwilliger Ton Somhorst, die tijdens een fietstocht in Haaksbergen op een 
windtelefoon stuitte. „We zagen langs de weg een bouwsel met een telefoon en een 
tekst erbij. ‘Al hoor ik jou niet, ik weet dat je mij hoort’. Het raakte me en ik dacht 
meteen, daar moeten we in De Locht ook iets mee doen’. 
 



Samen met andere vrijwilligers heeft hij er de schouders onder gezet. De 
windtelefoon is geplaatst nabij de herdenkingsboom in het museumdorp. De telefoon 
heeft zelf ook een bijzondere geschiedenis: hij was jarenlang in gebruik in de oude 
boerderij van Museum de Locht. Toen de centrale niet langer pulskiessystemen 
ondersteunde, bleef hij bewaard – nu heeft het toestel met ouderwetse kiesschijf een 
nieuwe functie gekregen. 
 
De windtelefoon is voor alle bezoekers van Museumdorp de Locht beschikbaar 
tijdens de reguliere openingstijden. 
 


