
Even bijbuurten met…  Jac. Neessen:       

 

● Jouw naam Jac, van Jacobus [Jac zegt:  ‘ja, die is dezelfde als mijn opa van 

vaders’ kant, die getrouwd was met ene van Gommans uit de Grashoek]  

…Okee, ja, maar jouw naam is dezelfde dus als van de kerk in Egchel. Die vlak 

na Pasen, definitief gesloten wordt; net als de kerk van Koningslust –zo was 

op Omroep P&M afgelopen maandag. 

Je komt zelf wel eens vaker, ook in deze kerken buiten Meijel. En vroeger 

vanuit het Herenkoor, door de dekenale Koorkring. Koren voor mannen, 

hebben het volgens de krant op dit moment niet gemakkelijk. Wat zijn jouw 

gedachten, hierover? 

JAC:  Ik denk dat het voor een deel, door de sociale media komt.. of ja, die 

noemen ze dan zogenaamd ‘sociaal’. Daardoor komt naar mijn idee, die jeugd 

minder naar zoiets. Maar, dat is mijn idee… 

● Voor een sociale-maatschappelijke partij, sta jij als ‘lijst-duwer’ op het 

papieren stemformulier voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen van 

18 maart. Je bent bij bijna alle Raads- en Commissievergaderingen door het 

hele jaar, als toehoorder aanwezig 

Hoe lang eigenlijk al; en, hoe komt dat zo? 

JAC: Dat volg ik, vanaf: 1970. Mijn eigen vader, Peter Sebastiaan Neessen … dat 

is afgekort trouwens: P.S.  zat toen nog 1 jaar in de Gemeenteraad van Méél. 

Tot 1971. Er waren in die tijd in Meijel, 3 fracties: de ‘Agrarische Fractie’. Daar 

zat, mijn vader bij. De ‘Werknemers Fractie’. Daar hoorde ik, voor mijn gevoel 

bij. En toen was er ook nog, de ‘Middenstands’ Fractie. 



● Door de groei van het aantal inwoners in Peel en Maas, zijn er nu straks 2 

extra zetels in de Gemeenteraad van Peel en Maas beschikbaar. Rekenkundig 

gezien, heb jij dus ook meer kans. Maar, door de verbouwing die daarvoor 

nodig was in de laatste maanden, heb jij als toehoorder toch wel al ‘in het 

pluche’ gezeten,  toch?! 

JAC:  Eh, ja, dat klopt… want de Vergaderingen waren enkele keren in DOK6. De 

Gemeenteraadsleden, zaten bij elkaar op het podium. En de toehoorders, zoals 

ik, moesten in de zaal gaan zitten. In de vaste stoelen. En die zijn, inderdaad, 

van pluche… Als je het zo ziet, zeg maar… 

● De zaterdag na de Verkiezingen van 18 maart, ga jij naar de ‘Stille Omgang’ 

in Amsterdam. Dat is geen demonstratie in de hoofdstad (waar dat wel, vaker 

te doen is). Maar wat, eigenlijk wel?! 

JAC: Dat komt uit de geschiedenis. Al vanaf 1345. Ook zit ook bij het 

organisatiecomitee voor Noord-Limburg. Enkele keren per jaar, vergaderen wij.  

Het is een stille tocht, door Amsterdam. In de nacht. 

● Tot slot: Jij doet ook nog steeds veel, voor de vakbond FNV. Vaker bewust, 

met de fiets. Dus: links-sociaal en groen, straal je dan daarmee meteen ook 

uit. Hoe kwam je, mét de FNV Hout-en Bouwbond,  dit jaar terecht bij de:   

‘Basiliek’  in Venlo?  

JAC: Hoe weet je dat? Nou, dat is anders dan het klinkt. Die “Basiliek”  is de 

naam van een restaurant… 

 

Natuurlijk wel, dicht bij een kerk… Daar gingen we een hapje eten. En wat 

bijpraten. 

 

●Jac, bedankt voor jouw tijd, in deze drukke tijden. Onder anderen het 

rondbezorgen van vele folders, in Meijel en daarbuiten in andere dorpen.   En 

succes, met alles… 

 

 


