Even bijbuurten op Paaszondag met... de Deken & de Bisschop

Vooraf:

o De nieuwe Paus, Leo, heeft rond zijn 1e Paasviering deze Goede Week veel gesproken
over de Wereldvrede.

O gaat de bisschop, en gaan zijn dekens - zoals voor ons dekenaat Horst-Helden Wilson
Varela — daarover dit Weekend met Pasen, zelf ook preken ?

e deze priesters in Limburg, zeggen eerst en vooral iets te gaan zeggen over de vrede van
om de hoek, in de eigen buurt...

PASEN ACHTERGROND
De paus preekt voor de wereldvrede, de priesters in

Limburg voor de vrede van om de hoek.
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Paus Leo XIV tijdens de intocht van de Palmpasenmis op het Sint-Pietersplein in Rome. © Corbis via Getty Images

Pasen is in aantocht. Met Palmpasen sprak paus Leo XIV zich uit tegen ‘leiders die
oorlogen beginnen met hun handen vol bloed’. Onomfloerste en ondiplomatieke
uitspraken in de richting van de VS. Volgen Limburgse priesters met Pasen zijn
voorbeeld?



,Laat je engagement zien en wees authentiek”, leert hij ‘zijn' studenten. Van rector
Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc in Kerkrade moeten toekomstige
priesters in Limburg zich klip en klaar uitdrukken als ze verontwaardigd zijn over
gebeurtenissen in de wereld.

,Hoe belangrijker de zaak, hoe belangrijker het is dat je je erover uitspreekt”, leert hij
hen in de ‘preeklessen’ die hij geeft, daar in de eeuwenoude kloosterabdij aan de rand
van Kerkrade. ,Politieke preken zijn uiteraard uit den boze. Maar dit gaat over
schendingen van mensenrechten. Dan ben je bijna verplicht om er wat over te
zeggen.”
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LAMBERT HENDRIKS
RECTOR GROOTSEMINARIE ROLDUC

Priesters in Limburg zijn verrast, maar vooral blij met de wereldwijde aandacht voor
de recente uitspraken van paus Leo XIV. Die verrassing zit hem vooral in het feit dat
dit zo wordt opgepikt, zeggen ze. ,Zijn voorganger paus Franciscus sprak zich per
slot van rekening toch ook al jarenlang op deze manier uit.”

Toch baarde paus Leo op Palmzondag internationaal opzien met zijn uitgesproken
preek. ‘Jezus luistert niet naar de gebeden van degenen die oorlog voeren, maar
verwerpt ze', citeerde de paus vanaf het Sint-Pietersplein in Rome de profeet Jesaja
in het Oude Testament: ‘Al bid je nog zo veel; ik zal niet luisteren, je handen zijn vol
bloed.’

Hegseth

Daar was geen woord Spaans bij, oordeelden Vaticaan-watchers. De paus haalde
onomwonden uit naar die ‘leiders die oorlogen beginnen met hun handen vol bloed'.
Hij noemde geen namen, maar het ging overduidelijk over de oorlog van de VS en
Israél tegen Iran.

Rector Hendriks van Rolduc ziet daarin, net als velen, ook een duidelijke verwijzing
naar Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie. Die hield een christelijke
gebedsdienst in het Pentagon. Hij bad er voor ‘overweldigend geweld tegen degenen
die geen genade verdienen’.



Paus Leo XIV op Palmzondag in Rome. © Getty Images

»Ik weet niet hoe gebeden verhoord worden”, reageert pastoor-deken John
Dautzenberg van Maastricht indirect op de gebedssessie van Hegseth. ,Kun je God

op andere gedachten brengen?” vraagt hij zich af. ,Gebeden zouden éns moeten
veranderen!”

De paaspreek van Dautzenberg is nog niet klaar, zegt hij. ,Maar ‘Vrede zij u’, de eerste
woorden van Christus na diens verrijzenis, zal ik ook zeker op Eerste Paasdag in mijn
preek laten weerklinken. Dan gaat het wat mij betreft in de eerste plaats over de
innerlijke vrede die God ons wenst. Dat is ook het begin van de wereldse vrede.”
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Of Hans Bouman, pastoor-deken van Heerlen, dit thema met Pasen ook zo aan de
orde stelt, weet hij in de loop van de Goede Week nog niet. ,lk beleef deze dagen en
kan pas daarna formuleren wat ik zeggen wil. Maar ik vind het moedig van deze paus
om het zo te verwoorden en deze boodschap uit te dragen. De rol van de paus is voor
de hele wereld. Die van mij is toch anders. Die is lokaal.”

sk vertel vaker in de kerk dat het goed is om meningen te hebben over
ontwikkelingen in de wereld. Maar ik zeg dan ook dat we zelf aan vrede moeten
bouwen; in ons gezin, onze buurt, ons werk; overal.”

,De paus heeft verstandig gesproken”, reageert bisschop Ron van den Hout van
Roermond. ,Precies zoals je van de leider van de Kerk mag verwachten.” Hij deed het
zonder naam en toenaam van politici te noemen, maar sprak een duidelijke
veroordeling uit, stelt hij. ,ledereen begreep waar hij het over had. Religie mag nooit
misbruikt worden voor eigen gewin.”
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RON VAN DEN HOUT
BISSCHOP VAN ROERMOND

De apostel Jakobus heeft wat bisschop Van den Hout betreft een heel toepasselijke
tekst: ‘Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen maar van
uw eigen hartstochten, die u niet met rust laten?’

Menswaardig handelen

»Als bisschop in Limburg hoef ik niet meteen de wereldpolitiek te becommentariéren
- ik snap dat internationale politiek ingewikkeld is — maar ik sta wel voor vrede en
menswaardig handelen. Het is de taak van de Kerk daartoe steeds weer op te roepen.
De Nederlandse bisschoppen hebben zich onlangs nog uitgesproken tegen
terroristische aanslagen in ons land en voor een menswaardige behandeling van
vreemdelingen en asielzoekers.”



Wilson Varela zegt bijna hetzelfde als de bisschop: ,We mogen God niet gebruiken
om onze eigen conflicten, belangen en zelfs oorlogen te legitimeren”, aldus de
pastoor-deken van Horst-Sevenum. ,De woorden van de paus laten zien hoe het
evangelie ons soms wakker schudt en ons helpt te onderscheiden wat wel en wat
niet met Gods wil overeenkomt.”
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WILSON VARELA
PASTOOR-DEKEN VAN HORST-SEVENUM

,Mijn preek voor Paaszondag? Die staat in het verlengde hiervan. Het kwaad heeft
niet het laatste woord.” En voorafgaand aan de vredeswens in de mis zegt hij vaker
dat vrede niet begint in de verre landen waar oorlog is, ‘maar dicht bij huis, bij ieder
van ons’.

,Vrede zit in het kleine, in een gebaar van verzoening naar mensen met wie we al
langer in onmin leven of met wie het moeilijk is. Het is gemakkelijk om je te focussen
op de grote conflicten, zonder je af te vragen wat wij zelf kunnen doen om hier en nu
vrede te bevorderen.”

Buurman

,Prima dat de paus zo gesproken heeft”, besluit Rob Merkx. Maar de deken van
Sittard is zelf echt niet van plan in die trant zijn preek te houden. ,lk denk dat mijn
toehoorders hun buik vol hebben van de oorlogsdreiging. Ik wil zondag een positieve
boodschap brengen. Wat er ook gebeurt: wij zijn in Gods hand. Daar vinden wij als
gelovigen onze vrede. En als je vrede wil? Begin bij het beminnen van je vijanden, net
zo lang totdat je geen vijanden meer hebt. Het is gemakkelijk om wereldleiders te
bekritiseren als je niet eens in vrede met je buurman leeft.”



