
Even bijbuurten met… Hans Sebrechts van de Parochie in het Belgische 

Oudenaarde (Finishplaats van de Ronde van Vlaanderen in 2026)  

 

O  Waar de Ronde van Vlaanderen in 2026 zich uitstrekte over alle bekende wegen, werd de 

Paasmis in de parochie Oudenaarde niet gehouden op de normale plaats van handeling: de 

Sint Walburgakerk -in het centrum van de stad die finishplaats was. 

Daar stonden nu op de kerktoren - met 88 meter hoogte vergelijkbaar met die van Meijel – 

de schotelantennes van omroep VRT; het enige punt, vanwaaruit het signaal boven de 

Vlaamse heuvels uit kan komen. Er staan vanwege de Ronde (die als bijnaam heeft: de 

‘Hoogmis’ van het wielrennen) te veel dranghekken om de kerk heen; en alle parkeer-

plaatsen vlak voor de kerk, zijn bezet. 

Daarom moesten de parochianen op Paaszondag uitwijken, naar de veel kleinere 

Pamelekerk… 

●  “De parochie van Oudenaarde merkt zo, aan den lijve, hoe de sportieve hoogmis de 

religieuze Hoogmis verdringt”, zo vertelt Hans Sebrechts –plaatsvervangend 

aanspreekpunt van de parochie.  

“Elk jaar met de Ronde is het al uitwijken; maar zeker met Pasen valt dat op. Het is, sinds 

Oudenaarde in 2013 finishplaats werd, al de zesde keer dat de Ronde met de belangrijkste 

katholieke feestdag samenvalt”. “Normaal zit de kerk ook niet vol”, aldus Sebrechts, 

“maar als de Ronde hier is, geraken er hoe dan ook nog minder mensen naar de kerk”. 

“Het voelt een beetje vervelend, maar allez: we zijn voorstander van het proberen met 

elkaar overeen te komen. Geen onnodige moeilijkheden maken. Dat lost niets op. Voor 

sommige fans, is de Ronde zo belangrijk. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen op zijn of 

haar manier, aan bod komt”. 

 

O  Religie en wielrennen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; en niet alleen vanwege 

deze opvallende samenloop van omstandigheden in Oudenaarde. Sterker nog, meestal 

versterkt het geloof juist de sport, in plaats van dat de sport het geloof overvleugelt. 



Wielrennen, en zeker de Ronde van Vlaanderen, is bijna een vorm van religie. Zo klinkt het in 

de Vlaamse Ardennen vaker. 

Niet voor niks gaat het in de wielersport vaak over: lijden, afzien, herrijzenis, (bij)geloof. En, 

bovenal, geeft het een gevoel van zingeving, ook in 2026. 

●  “De connectie tussen wielrennen en religie in België, is in het begin van de 20e eeuw 

ontstaan”, zegt Dries de Zaeytijd, medewerker van het museum ‘Koers’ in Roeselare. Die 

mede de expositie ‘Koers is religie’ ooit opzette. “Wielrennen”, zo vertelde hij in het 

museum dat in de voormalige Paterskerk in Roesalere in gevestigd, “was vanaf toen 

verbonden met de jaarlijkse kermis. De hoogmis voor de patroonheilige van een dorp”. 

“De kermiskoers, was de katalysator. Zeker ook, omdat de kerk een eigen afdeling sport 

had; en veel priesters zich bezighielden met aandacht voor het wielrennen”.  

 

O  En dé Ronde, van Vlaanderen, het hoogtepunt van alle koersen in de Vlaamse streek, 

wordt steeds vaker aangeduid als:  de ‘hoogmis’… 

●  “Merkwaardig, stellen wij ook vast”, aldus Sebrechts van de parochie Oudenaarde. 

Misschien zijn het mensen, voor wie het lang geleden is, dat ze een echte hoogmis hebben 

meegemaakt”. “Maar ik heb er geen probleem mee dat ze het op deze manier gebruiken”. 

“Zelf noemen we het: een volksfeest”. 

“En tijdens de urenlange tv-uitzending, zie je misschien wel veertig, vijftig keer een 

kerktoren in beeld”. 

 

O  De manier waarop er over dé Ronde wordt gepraat, en hoe de koers in beeld wordt 

getoond, zal niet snel veranderen. En zeker als het ook nog eens samenvalt met Pasen, wat 

vaker gebeurt… 

● “Onze cultuur komt voort, uit een gelovige en christelijke samenleving”, zegt Sebrechts. 

“Men ziet die wortels, in taal en cultuur”. “Dat moeten we niet opeisen, als gelovigen”. 

“Het is soms leuk om te horen, dat mensen religieuze termen belangrijk blijven vinden, en 

gebruiken bij het wielrennen”. 

 

O  Ook is voor hem de noodgedwongen ‘verhuizing’ van de Paasviering, geen halszaak. De 

eerste keer, werd men nog overvallen; inmiddels is men het wel gewend. 

●  “We proberen zoveel mogelijk, samen te werken. Pasen is voor ons een feest; als je je 

druk maakt, dan is het geen feest meer”. 



O  Bovendien, zijn de werelden absoluut niet gescheiden: want ook de kerkgangers, voegen 

zich zondagmiddags gewoon tussen het massaal toegestroomde Ronde-publiek. Ook 

Sebrechts, die zichzelf zeker wielerliefhebber noemt. 

●  “en als inwoners en parochiaan van Oudenaarde, weet men de sluipwegen wel, hoor… “ 

 

<voor filmpje KLIK op link: https://www.youtube.com/watch?v=shTSv64A1L4 

 

<voor filmpje KLIK op link: https://www.youtube.com/watch?v=BGL4mOL3yw4   

 

<voor samenvatting Ronde van Vlaanderen 2026, KLIK op link:                           

https://www.youtube.com/watch?v=X5SJf8btc9k   
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