
 

 

 
 
 
 
Aan de priesters, diakens, pastorale (mede)werkers,  
catechisten en parochieassistenten  
van en werkzaam in het bisdom Roermond 
 
 
 
Roermond, 28 april 2026 
 
 
In gelovig vertrouwen bericht ik u dat op maandag 27 april jl. in het Laurentiusziekenhuis in 
Roermond is overleden onze priester  
 

Leonardus Anthonius (Leo) van Alst 
 
Hij werd op 9 juni 1952 geboren in Hengelo en ontving op 13 juni 1982 in Roermond de 
priesterwijding. Vervolgens werd hij benoemd tot kapelaan van de H. Nicolaasparochie in Meijel. 
Met ingang van 1 mei 1985 werd hij pastoor van de H. Theresiaparochie in Kronenberg en rector 
van het rectoraat O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Evertsoord. Daarnaast was hij vanaf 1 
september 1988 ook aalmoezenier voor het justitiepastoraat. Per 15 juli 2002 kreeg hij eervol 
ontslag van deze drie functies. Met ingang van 1 april 2004 werd hij benoemd tot assistent in de 
parochies HH. Landricus/Edith Stein en H. Pius X in Echt en de parochie O.-L.-V. Geboorte in Ohé 
en Laak. Per 1 augustus 2013 ging hij met ziekteverlof en per 1 juni 2018 met emeritaat.  
 

Velen hebben onze overleden medebroeder gekend en weten zich in dankbaarheid met hem 
verbonden. Wilt u hem daarom bij de viering van de H. Eucharistie bijzonder gedenken.  
  
Op vrijdag 1 mei a.s. om 19.00 uur wordt er in de eucharistieviering in de parochiekerk O.-L.-V. 
Onbevlekt Ontvangen in Pey (Echt) bijzonder voor hem gebeden. De plechtige uitvaartdienst vindt 
plaats op zaterdag 2 mei a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de HH. Landricus en Edith Stein 
in Echt, waarna hij wordt begraven op de gemeentelijke begraafplaats Annahof aldaar.  
 

In broederlijke verbondenheid, 
 
 
+ dr. C.F.M. van den Hout, 
bisschop van Roermond  

 “op aarde mocht hij als priester beheerder 
 zijn van Uw geheimen. Neem nu voor  
Correspondentieadres: hem de sluier weg van Uw mysteries  
Mussenstraat 4 en verzadig hem in de hemel”. 

6101 CS Echt  (uit het communiegebed voor 
       een overleden priester)   


