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40-JARIG PRIESTERJUBILEUM 

 

Op 24 mei is het 40-jaar geleden dat kapelaan Piet Houben in de kathedraal van 

Roermond tot priester werd gewijd.  

Dit mooie jubileum moet natuurlijk gevierd worden.  

We waarderen kapelaan Piet om zijn hartelijkheid, zijn eenvoud en zijn geloof. 

Hij is een fijne collega in ons priesterteam die altijd beschikbaar is.  

Nu is 24 mei het Hoogfeest van Pinksteren en dan is er in de kerk van Panningen 

de viering van de  Eerste H. Communie van de kinderen. Dat kan dus niet 

samen. Tweede Pinksterdag zit Panningen dicht vanwege de Pinkstermarkt. 

Daarom heeft Piet in overleg met de collega’s en het kerkbestuur besloten om 

zijn feest in de kerk van Helden te vieren. Hij is immers benoemd voor al de 

zeven parochies van de Vincentiusfederatie! Dus 2de Pinksterdag om 10.00 uur 

vieren we het priesterjubileum van kapelaan Piet in de Sint Lambertuskerk  om 

10.00 uur.  

Het zou fijn zijn als er veel vrijwilligers en mensen uit andere parochies die 

kapelaan Piet kennen en waarderen naar die viering komen. Na afloop is er 

gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.  

De zang zal verzorgd worden door het herenkoor van Helden en het uitvaartkoor 

van Helden, Panningen en Egchel als gelegenheidskoor.  

Ook al is hij nog geen 75 jaar, toch heeft kapelaan Piet aangegeven dat hij, 

evenals pastoor Peter van der Horst, na de zomer met emeritaat (pensioen) wil 

gaan.  

Welkom bij deze Heilige Mis vanwege kapelaan Piet! 

EGCHEL EN KONINGSLUST| 

In het weekend van 18 en 19 april zijn de laatste Heilige Missen in de kerken 

van Koningslust en Egchel geweest. Het waren ondanks de droevige reden 

vanwege het gemis toch mooie vieringen, waarbij de nadruk lag op de 

dankbaarheid vanwege alle goeds wat er in al die jaren in en vanuit die 

parochiekerken is gebeurd.  

De kerkgebouwen zijn nu dicht, maar het geloof gaat door en de parochie ook, 

in groter verband. Aan de mensen in de andere dorpen om hen te verwelkomen, 

zodat zij zich ook in die kerk thuis gaan voelen.  


