Even bij buurten met... Harrie van Lieshout

O ..Harrie, jij bent van na de Oorlog.

Hoe kwam het dan, dat jij, met jouw
zus, op 4 mei een officiéle Krans
mocht leggen?

En dat ook nog, in Helenaveen bij de
Dodenherdenking?

e Harrie: "ik ben van 1951. Uit het gezin van mijn vader, werden 5 zonen
meegenomen voor Dwangarbeid. Hun vader zelf, werd te oud geacht, en hoefde
niet mee. Dat was in september 1944. In Helenaveen. Veel zonen tegelijk, uit 1
gezin.

Twee van de zonen, dus broers van mijn vader, kwamen niet uit Duitsland
terug. Ze zijn daar overleden, door uitputting en ziek zijn... "

o Hoe, waren hun namen?

e Harrie: " Albert van Lieshout. Hij stierf op 7 mei, 1945. En Hendrik van
Lieshout. Die stierf op 11 juni 1946. Dus eigenlijk, een half jaar, nadat ze
meegenomen waren. 2 is nog opgenomen geweest in een hospitaal..."

O Zijn ze, in Helenaveen begraven?

e Harrie: " aanvankelijk, in Duitsland. Later, overgebracht naar Helenaveen.
Hun namen staan ook, op het Oorlogsmonument. Bij de, vroegere, kerk "

o ..waar de officiéle Kranslegging was, op maandag, 4 mei. Mogen jullie dat
eigenlijk, elk jaar doen?

e Harrie: "nee, daarvoor worden steeds andere mensen, nabestaanden,
uitgenodigd. Ze hadden het adres van mijn zus, Mia. En via haar, ben ook ik
erbij geweest"



o0 Hoe was de familienaam, van de moeder van jouw vader?

e Harrie: " zij is oud mogen worden. Van Lieshout - Kartner..."

o Kartner... dat is een gekende naam...

e Harrie: " Ja, zoals Pierre Kartner... en die is via oma, echt familie van ons... "

0 Zo, heb ik al die jaren, nog niet gehoord. Dat, is nieuw voor mij.

o Toen ik pas in Meijel kwam wonen heb jij, Harrie, mij wel vrij snel komen
opzoeken op de pastorie. Met, een priester samen; mijn voorganger-kapelaan
in Horst. Die is, zoals jij, hobby zendmast amateur. 27MC. En jullie wilden, de
hoge kerktoren van Meijel, als steunpunt in de Peel, graag gebruiken. Jack
Honings, is de priester. Nu, de deken van Weert. Je spreekt hem via de
antenne van het "bakkie" nog vaker...

e Harrie: " ja hoor, vorige week nog..."

o Deken Honings, is hiervoor ooit pastoor geweest van Wolder. Waar,
mogelijk/waarschijnlijk de 4e Musketier is gevonden in een graf, in de kerk.
Zou hij het erg vinden, dat hij daar, niet meer is? Op dit moment?

e Harrie: " volgens mij, is hij blij, in Weert te zijn. Hij zei de vorige keer: ik ga
hier vanuit Weert, nog maar 1x weg... "

O ... eh, om bisschop te worden bijvoorbeeld ?

e Harrie: " of, Paus, natuurlijk... "

(en ook dan heeft onze Harrie, rechtstreeks toegang & contact, via de 27MC)
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