
Even bij buurten met... paus Leo                 

● Leo, de paus, komt over als een wijze en meelevende mens. Geboren, in 

Amerika. 

Dat blijkt volgens mij ook, uit de geschreven brief over 'kunstmatige 

intelligentie' in de huidige tijd. 

Bedachtzaam, evenwichtig. Bezorgd, en zelfs opmerkelijk scherp en kritisch van 

toon. 

 

○ De paus die zelf voor de naam Leo, de 14e koos, bekijkt A.I. vanuit het 

perspectief van de kerkleer over sociale rechtvaardigheid. Zoals die sinds paus 

Leo XIII, naar wie hij vernoemd wilde worden, wordt uitgedragen. In zijn brief 

"Rerum Novarum" (over de actuele dingen). 

Vooral bezorgd over de 'machtscultuur', waarin A.I. zo gebruikt kan worden, dat 

het leidt tot allerlei vormen van onrecht, uitbuiting en schade aan de gebruikers 

ervan. 

○ Net als de ontwikkeling van het kapitalisme aan het begin van de 20e eeuw, 

kan zoiets als A.I. niet ongecontroleerd blijven voortwoekeren. Het moet niet 

alleen in de handen van grootkapitalistische multinationals en hun 

competitieve drang naar macht en winst behoren te zijn. En alleen worden 

ingezet tot nut van allen en het algemeen belang. Onder overheidsregulering, 

en in wereldwijde samenwerking. 

 

● Dat klinkt allemaal goed. Maar, is het genoeg? Sommige kenners hebben 

opgemerkt dat paus Leo, A.I. slechts beschouwt als een instrument. Als een 

machine die - ondanks zijn kracht - nooit in staat zal zijn om menselijk denken 

of menselijke capaciteiten te "repliceren".  



Chris Olah, medeoprichter van het bedrijf 'Anthropic' - en aanwezig bij de 

lancering van de pausbrief - was het daar niet mee eens. En wees ook op 

mysterieuze capaciteiten van A.I. om het menselijk brein te weerspiegelen: "We 

vinden bewijs, van computer-besef. We vinden innerlijke toestanden die zoiets 

als vreugde, tevredenheid, angst, verdriet en ongemak weerspiegelen." Wat, als 

A.I. meer is, dan een instrument dat door een mens gecontroleerd moer 

worden? 

 

○ Er bestaat al enige tijd onder sommige technici, een bijna "religieuze soort 

hoop" dat de mogelijkheden van A.I. "wonderen" teweeg gaat brengen. 

Misschien zal A.I. zelfs een nieuwe spiritualiteit voortbrengen. Misschien staat 

een nieuwe generatie mensen op, die gebiologeerd is door de onbegrensde 

mogelijkheden van A.I. Maar wat, zijn de gevolgen voor de mensheid? 

 

● Heeft Leo zich daar voldoende op bezonnen?  

Een katholieke wetenschapper zei onlangs, dat de eerste millennia van het 

christendom gekenmerkt worden 3 perioden: 

○ de eerste 1000 jaar, draaiden om de vraag: "Wie, is God?" Denk aan 

kerkvergaderingen ('Concilies') die de aard van de Drie-eenheid definieerden --

het Kerkfeest, van precies dit Weekend.  

○ de 2e duizend jaar , werden gedomineerd door de vraag: "Wat, is de kerk?". 

De debatten over de scheiding tussen kerk en staat, gingen over deze vraag. 

 

● De volgende, duizend jaar zullen waarschijnlijk gaan over de vraag: " En wie, 

is de mens?" Of: Wie zullen wij zijn, of wat zal er van ons mensen worden, als 

technologieën zoals A.I. onze eigen mogelijkheden, ver te boven gaan? 

 

○ Natuurlijk kent niemand nog, dat antwoord. Zelfs de paus niet. Maar een 

profetisch woord, over de mogelijke toekomst van de mensheid misstaat niet... 



 


