
Pelgrimstocht te voet:  

Parijs, Leuven, Hasselt, Roermond, Meijel, Den Bosch, Amsterdam. 

Een epische wandeltocht die al deze specifieke steden aandoet, volgt grotendeels de 
historische routes van de middeleeuwse 'Via Regia' en de noordelijke 
wandelnetwerken van de pelgrimswegen. De totale afstand bedraagt ongeveer 550 
tot 600 kilometer, afhankelijk van je exacte routekeuzes. 
De logische en historisch kloppende wandelvolgorde om deze locaties te voet aan 
elkaar te rijgen, is als volgt: 
 

Etappe 1: Frankrijk & België 
• Parijs naar Leuven: Je wandelt vanuit hartje Parijs in noordoostelijke richting. 

Vroeger liep hier een belangrijke aanlooproute van de Via Regia via Senlis, 
Compiègne, Noyon en Saint-Quentin naar het noorden. Via de streek rond 
Valenciennes, Bergen (Mons) en Nijvel bereik je de historische 
universiteitsstad Leuven. 

• Leuven naar Hasselt: Dit is een prachtige etappe in Vlaanderen, die lokaal 
ook wel aansluit op de Via Brabantica of in oostelijke variant via Diest en 
Aarschot naar Hasselt voert.  
 

Etappe 2: Limburg 
• Hasselt naar Roermond: Vanuit Hasselt wandel je richting de grens. Je volgt 

hier grotendeels de Via Limburgica, een eeuwenoude pelgrimsroute. Via 
plaatsen als Maaseik steek je de grens over om in het bisschoppelijke 
Roermond te komen. 

• Roermond naar Meijel: Een mooie dagmars van ruwweg 25 tot 30 kilometer 
door Midden-Limburg. Je doorkruist het Leudal en de Peel om in Meijel aan te 
komen.  
 

Etappe 3: Brabant naar Noord-Holland 
• Meijel naar Den Bosch: Je wandelt in noordwestelijke richting door de 

Brabantse Peel en de Meierij naar 's-Hertogenbosch, een bekende historische 
pleisterplaats voor pelgrims. 

• Den Bosch naar Amsterdam: Vanaf Den Bosch kun je perfect aansluiten op 
het bekende Nederlandse Pelgrimspad (LAW 7-1). Dit prachtige 206 
kilometer lange wandelpad loopt dwars door het Groene Hart via oude 
jaagpaden en tiendwegen rechtstreeks naar het Begijnhof in Amsterdam, het 
eind- (of start)punt van deze indrukwekkende tocht. 
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